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ORDE VAN DIENST

Orgelspel voor de dienst — door Ingeborg
Aria (uit de ‘Pinkstercantate’) - J.S. Bach (1685-1750)

Welkom, bemoediging en gebed van toenadering — door Ankie
0O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

O:(..)
Vernieuw ons naar het beeld van Christus
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.

Luisterlied (cd): ‘Opstaan’ (LB 223)

1 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,
en dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied

dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft.
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,

zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

2 Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
"t Harde leven stelt een vraag aan God,

zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.

Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij.

Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan.

Hij zegent vredezoekers, leef ervan.



3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,

en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
Wees een teken van de tijd die komt,

een zee van vrede, alle haat verstomt.

Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.

Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!

Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood.

4 Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,

een eind aan wachten: wereld op zijn kop!
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar:

kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn.

Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar.

Je weet niet beter: altijd jubeljaar!

Groet — door de voorganger
V: De vrede van de Heer is met u.
A: Zijn vrede is ook met u.

Vijftigste Paasdag, Pinksterfeest!

Orgelspel en gesproken tekst: ‘Kom laat ons deze dag’ (LB 672:1 en
7)

1 Kom laat ons deze dag

met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd,

want God deed grote dingen.

Eens gaf de heilige Geest

aan velen heldenmoed.

Bid dat Hij ons vandaag

verlicht met Pinkstergloed.

7 Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,



wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in

en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Gebed om opening:

Orgelspel: ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’ (LB 670)
Spreektekst uit lona:

Vi Adem van God,
levensadem,
zucht van diep verlangen,

a: KoM, HEILIGE GEEST!

V: Trooster,
Onruststoker,
Tolk,

Inspirator,

a: KoM, HEILIGE GEEST!

Vi Hemelse vriend,
Lantaarnopsteker,

Onthuller van de waarheid,
Vroedvrouw van verandering,
a: KoM, HEILIGE GEEST!

Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1-9 — door Tineke

Kijkluisterlied: Pinksterlied (Stef Bos/LB 675) — Stef Bos en
jongerenkoor Samen op Weg (Houten)

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 — door Tineke

Orgelspel en gesproken tekst: ‘De Geest des Heren heeft’ (LB 686)



1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft

zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop

in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond

en schenkt ons aan elkaar.

3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Woorden bij het Woord: ‘Feest van inclusiviteit’

Orgelspel en gesproken woord: ‘De wijze woorden en het groot
vertoon’ (LB 1001)

1 De wijze woorden en het groot vertoon,

de goede sier van goede werken,

de ijdelheden op hun pauwentroon,

de luchtkastelen van de sterken:

al wat hoog staat aangeschreven

zal Gods woord niet overleven;



Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen zij die wenen,

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen —

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,

die geen vader was, zal vader zijn;

mensen zullen andere mensen zijn,

de bierkaai wordt een stad van vrede.

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:

die zal kreunen onder zorgen,

die zal vechten in 't verborgen,

die zal waken tot de morgen dauwt —

die zal zijn ogen niet geloven.

Diaconale mededeling — door Elleke
- Kerk en diaconie
- Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending Egypte-
Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen.
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en
daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het
Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen en ouders om dit
juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen
maken een opdracht, tijdens een groot bijbelfeest worden prijzen
uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en
kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo
kan de hele familie Bijbellezen.

Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars en orgelspel
+ spreken acclamatie: ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht
aan mensen’ (LB 368h)



Luisterlied (cd): ‘Wij zijn het lichaam’ (lona):

Wij zijn het lichaam

en Eén is het hoofd.

Eén Geest geeft leiding

en roept tot geloof.

Eén God de Vader -

wij allen gedoopt in één hoop.

Christus die opsteeg

en hemelhoog leeft,

Jezus is Hij,

liefde die alles geeft.

Hij ging ten onder

en bracht aan het licht blij bericht.

Hij geeft zijn gaven,

aan ieder haar deel:

leraar of herder,

een ander profeet.

Zijn blijde boodschap

doet opstaan en leert ommekeer.

Vrouwen en mannen

horen zijn stem,

vormen zijn lichaam,

getuigen van Hem

bidden en dienen

en zeggen Hem voort: levend woord.

Zegen
Orgelspel na de dienst — door Ingeborg

In dir ist Freude (melodie ‘Geest van hierboven’) - J.S. Bach (1685-
1750)



MEDEDELING
De bloemengroet gaat naar

(Okkenbroek)
Dhr. Anton Kloosterboer




